
De	angel	is	eruit

Al	een	langere	tijd	ben	ik	terughoudend	in	het	kijken	van	tv-
journalen	of	doornemen	van	nieuwsapps.	Met	de	nieuwe
oorlog	in	Iran	lijk	ik	ze	zelfs	te	ontlopen.	Ik	scrol	nog	door	de
berichten	zonder	ze	te	openen.	Hooguit	achtergrondinformatie
neem	ik	tot	me	en	dan	nog	is	het	maar	de	vraag	hoe
genuanceerd	die	informatie	is.	Waarom	deze	houding?	Al	het
oorlogsgeweld	wat	in	de	media	tot	ons	komt	maakt	me	boos	en	verdrietig	en	de	machteloosheid
en	wanhoop	die	mij	in	die	duizenden	mensenogen	toekijken	is	haast	niet	meer	uit	te	houden.
Waarom	maken	mensen	elkaar	kapot	en	niet	alleen	elkaar	maar	ook	de	hele	schepping?

Vieringen	Goede	Week	en	Pasen

	29	maart	–	Palmzondag 	 	
	 Zon	29	mrt 09.30 OLV	ten	Hemelopneming Eucharistieviering Joost	de	Bont 	
	 	 09.30 H.	Moeder	Gods Eucharistieviering Gilbert	Razon,	SVD 	
	 	 11.00 H.	Martinus Eucharistieviering Gilbert	Razon,	SVD 	
	 	 	 	 	 	 	
	 2	april	–	Witte	Donderdag 	 	
	Don	2	apr 19.00 OLV	ten	Hemelopneming Eucharistieviering Pastoraal	Team 	
	3	april	–	Goede	Vrijdag 	
	Vrij	3	apr 15.00 OLV	ten	Hemelopneming Kruisweg Gilbert	Razon,	SVD 	

	 	 15.00 H.	Martinus Kruisweg	voor
kinderen

Han	Geppaart 	

	 	 19.00 OLV	ten	Hemelopneming Goede	Vrijdag
viering

Pastoraal	team 	

	 4	april	-	Paaswake 	 	

	
Zat	4	april 18.30 H.	Martinus Stille	zaterdag

viering	voor	jonge
gezinnen

Werkgroep
Familiezondagen 	

	 	 21.00 OLV	ten	Hemelopneming Eucharistieviering Leden	pastoraal	team 	
5	april	–	Paaszondag 	 	
Zon	5	apr 09.30 OLV	ten	Hemelopneming Eucharistieviering Norbert	Schnell 	
	 09.30 H.	Moeder	Gods Eucharistieviering Gilbert	Razon 	
	 11.00 H.	Martinus Eucharistieviering Norbert	Schnell 	
6	april	–	Tweede	Paasdag 	 	
Ma	6	apr 10.00 H.	Martinus Eucharistieviering Gilbert	Razon,	SVD 	

Van	de	pastores

https://parochie-h-maria-magdalena.email-provider.eu/web/xdibgfskpn/dylek4pqqs?lp-t=1773747016


Geweld	wordt	met	geweld	beantwoord.	Wraak	met	weerwraak.	Het	werkt	als	gif.	Het	vernietigt
alles	en	iedereen.

We	bevinden	ons	midden	in	de	veertigdagentijd	en	de	Goede	of	Stille	Week	nadert.	In	die	week
staan	we	elk	jaar	opnieuw	stil	bij	het	lijden	en	de	kruisdood	van	Jezus.	Wanneer	je	daarover
mediteert	en	op	je	laat	inwerken	wat	dit	lijden	en	deze	dood	van	Jezus	betekent	voor	jou
persoonlijk	en	de	mensheid	als	geheel,	komt	daar	ook	al	het	oorlogsgeweld	en	lijden	wat	we	in
de	media	zien	samen.	En	zelfs	wat	onder	de	oppervlakte	blijft,	dat	wat	er	wel	is	maar	niet	gezien
wordt,	behalve	dan	door	onze	God.

Wat	Jezus	gedaan	heeft	kan	mij	intens	raken	en	toch	roept	het	een	andere	emotie	op	dan	het
zinloos	oorlogsgeweld	en	lijden	wat	ik	in	de	media	aantref.	Dat	komt	omdat	ik	weet	dat	de
kruisdood	van	Jezus	uitloopt	op	Pasen.	Met	Pasen	vieren	we	de	verrijzenis	van	Jezus,	maar
meer	nog	dat	aan	de	macht	van	het	kwaad,	dat	gif,	de	zonde	een	halt	is	toegeroepen.	Niet	dit
kwaad,	niet	het	oorlogsgeweld	–	en	zelfs	niet	het	kwaad	dat	ik	zelf	aanricht	–	heeft	het	laatste
woord,	maar	het	goede:	God	heeft	het	laatste	woord.	De	zonde	delft	het	onderspit	omdat	het
goede,	het	leven,	het	licht	het	wint	door	de	kracht	van	Gods	Geest	die	Jezus	uit	de	dood	tot
nieuw	leven	heeft	gewekt.

Het	kwaad	tiert	nog	welig,	lijkt	wel	steeds	heftiger,	maar	zijn	angel	(1	Korintiërs	15,55)	is	er	uit.
God	zij	gedankt,	die	ons	de	overwinning	geeft	door	Jezus	Christus,	onze	Heer	(vs.	57).	Midden
in	het	lijden,	in	de	ellende	die	we	aantreffen	zijn	Christenen	mensen	van	vreugde	en	hoop!
Mensen	met	het	perspectief	van	bevrijding	en	redding	voor	ogen.	Elke	dag	kunnen	christenen
zich	daaraan	optrekken.	U,	jij	en	ik.	In	de	paasjubelzang	staat	dit	schitterend	verwoord:

Dit	is	de	heilige	nacht	waarin	duisternis	wijkt
en	zonde	wordt	vergeven,	vreugde	komt	voor	droefheid.
Een	gelukkige	nacht,	waarin	God	en	mensen	elkaar	vinden.
Heilige	Vader,	aanvaard	in	deze	glorievolle	paasnacht
het	loflied	dat	de	Kerk	U	toezingt,
nu	zij	haar	licht	heeft	ontstoken.
Laat	dit	licht	onverminderd	schijnen,
morgen	en	alle	dagen,
in	alles	wat	wij	doen,	in	heel	ons	leven.
Laat	het	zijn	als	de	verrezen	Christus,
de	Morgenster,	die,	eens	verrezen,
nu	nimmer	meer	zal	ondergaan.
Wij	bidden	U	Heer,	die	ons	geschapen	heeft,
geef	vrede	in	onze	dagen,
laat	de	vreugde	van	dit	paasfeest
voor	ons	een	blijvende	vreugde	zijn
door	Jezus	Christus,	Uw	Zoon,	onze	Heer.

Namens	het	pastoraal	team	wens	ik	jullie	een	goede	voortzetting	van	de	veertigdagentijd	en	een
intense	Goede	Week,	uitlopend	op	een	gezegend	Paasfeest,

Han	Geppaart,	pastoraal	werker.
	

Tijdens	de	Vastenperiode	vragen	we	je	aandacht	voor	twee	diaconale	projecten,	namelijk	de
landelijke	Vastenactie	en	de	actie	voor	Stichting	Happy	Hippo.

1.	Landelijke	vastenactie

In	2026	staat	de	Vastenactiecampagne	in	het	teken	van	het	werk	van	het	bisdom	Pando	in	het
Boliviaanse	regenwoud.	Het	bisdom	zet	zich	dagelijks	in	om	de	meest	kwetsbare	mensen	nabij
te	zijn.	Dat	doet	men	onder	meer	door	voor	de	zieken	te	zorgen	en	door	gevangenen	te
bezoeken.

Slechte	voorzieningen	in	gevangenissen
Het	leven	in	gevangenissen	in	Bolivia	is	hard	en	moeilijk.	Mensen	leven	er	dicht	op	elkaar,
moeten	voor	hun	eigen	onderhoud	voorzien	en	hebben	niets	om	handen.	De	voorzieningen	zijn
minimaal:	een	paar	toiletten	voor	honderden	mensen,	nauwelijks	verlichting,	nauwelijks
stromend	water,	geen	ventilatie	en	veel	meer	mensen	in	de	cellen	dan	waarvoor	ze	bedoeld
zijn.	De	honger,	verveling	en	uitzichtloosheid	maken	het	leven	hier	extra	hard.	Bovendien
hebben	veel	mensen	die	hier	terechtkomen	nauwelijks	toegang	tot	juridische	bijstand,	waardoor
ze	vaak	onnodig	lang	in	de	gevangenissen	verblijven.

Omstandigheden	verbeteren
Vastenactie	wil	helpen	door	te	zorgen	voor	voedsel	door	moestuinen	aan	te	leggen	en	de
mogelijkheid	bieden	om	eenden	en	kippen	te	houden	binnen	de	muren	van	de	gevangenis.
Daarnaast	wil	het	bisdom	gratis	juridische	en	medische	hulp	bieden.	Ook	wil	het	project
	voorzien	in	een	zinvolle	dagbesteding	die	mensen	in	staat	stelt	praktische	vaardigheden	te
leren.
	



Tijdens	de	vieringen	op	zondag	8	maart	hebben	we	een	extra	collecte	voor	de	landelijke
Vastenactie	gehouden.
Maar	je	kunt	nog	altijd	een	bijdrage	overmaken	op	NL21	INGB	0000	0058	50	t.n.v.	Vastenactie,
Den	Haag.
Of	scan	de	QR-code	met	de	mobiele	telefoon	en	maak	het	bedrag	over	via	iDEAL.	
	

Actie	voor	Stichting	Happy	Hippo
Speelgoedbank
Stichting	Happy	Hippo	heeft	in	2023	in	Breda	de	Speelgoedbank	opgericht.	De	Speelgoedbank
is	een	fysieke	speelgoedwinkel	met	mooi	hoogwaardig	tweedehands	speelgoed,	geschonken
door	gezinnen	die	het	niet	meer	gebruiken	en	bestemd	voor	kinderen	die	het	hard	nodig
hebben.	Kinderen	die	leven	in	armoede	in	Breda	in	het	bezit	van	een	BredaPas	mogen	een
paar	keer	per	jaar	(gratis)	in	deze	winkel	komen	shoppen.
De	kinderen	ervaren	ook	echt	een	winkelgevoel	en	mogen	zelf	uitkiezen,	wat	een	cadeau!	Ieder
kind	verdient	het	om	écht	kind	te	zijn.

Help	je	Stichting	Happy	Hippo	bij	hun	missie	om	ervoor	te	zorgen	dat	ieder	kind
zorgeloos	met	speelgoed	kan	spelen?
Tijdens	de	vieringen	op	zondag	15	maart	hebben	we	een	extra	collecte	gehouden	voor	Stichting
Happy	Hippo.	Ook	de	kinderen	hebben	hun	steentje	bijgedragen	door	het	spaargeld	in	de
Vastendoosjes.	Heel	fijn!
Maar	je	kunt	nog	altijd	een	bijdrage	overmaken	op	NL82RABO	0171	6969	21
t.n.v.	Stichting	Happy	Hippo,	Breda.
Of	scan	de	QR-code	met	de	mobiele	telefoon	en	maak	het	bedrag	over	via	iDEAL.	
	

De	rijke
Laat	mij	nooit	ongenaakbaar	worden
en	muren	rond	mijn	schatten	bouwen
als	een	van	die	voorgoed	verdorden
die	nog	alleen	op	hun	geld	vertrouwen.

En	laat	mij	zelfs	nooit	op	hen	lijken,
met	blinde	ogen,	dove	oren,
de	God	en	mens	vergeten	rijken
die	Lazarus	niet	zien	of	horen.

Die	in	hun	purper	en	fijn	linnen
en	op	hun	feest	ten	troon	gezeten
Gods	woord	verjagen	uit	hun	zinnen

https://www.stichtinghappyhippo.nl/


Wanneer:	woensdag	25	maart	2026	om	18.00	uur
Waar:	R.K.	Kerk	OLV	ten	Hemelopneming
Markt	32,	4841	AC	Prinsenbeek

Een	sobere	maaltijd	in	de	Veertigdagentijd	op	weg	naar	Pasen.	Een	moment	van	bezinning	en
soberheid,	van	ontmoeting	met	elkaar.	Wij	sparen	met	onze	sobere	maaltijd	geld	uit	voor	JOBi,
de	Stichting	Jeugd	Ontbijt	Breda.	Deze	organisatie	zorgt	ervoor	dat	kinderen	uit	gezinnen	waar
ze	het	niet	breed	hebben	met	een	goed	gevulde	maag	naar	de	basisschool	kunnen	gaan.

Parochiekern	OLV	ten	Hemelopneming	te	Prinsenbeek
Protestantse	Gemeente	Prinsenbeek-Zevenbergen	Het	Kruispunt	te	Prinsenbeek

Aanmelden	met	het	inschrijfformulier	(te	vinden	in	de	hal	van	de	kerk)	of	per	mail	aan
hansvtnedereind@hetnet.nl
	

en	Mozes	ook	en	de	profeten.

Laat	mij	geen	mens	zijn	in	een	toren
tussen	de	dingen	en	hun	koude
en	die,	daaraan	voorgoed	verloren,
nooit	meer	van	mensen	weet	te	houden.

Die	aan	het	einde	ledig	heengaat,
een	trotse	van	zijn	troon	gestoten;
die	in	het	laatste	uur	alleen	staat
en	van	uw	liefde	uitgestoten.

Open	mijn	ogen	voor	uw	armen,
open	mijn	oren	voor	het	klagen
en	doe	mij	leven	in	erbarmen
en	liefde	delen	al	mijn	dagen.
	

mailto:hansvtnedereind@hetnet.nl


Overleden

28	februari	mevrouw	A.M.	(Naantje)	van	Beek	-	Woestenberg	(OLV	ten
Hemelopneming	Prinsenbeek)

6	maart	mevrouw	C.P.	(Corrie)	Houtepen	-	Snepvangers

	

Het	Sint	Martinuskoor	Princenhage	bestaat	55	jaar	en	het
Jongerenkoor	Princenhage	(JKP)	viert	haar	50	jarig	jubileum.
Dit	vieren	we	met	een	gratis	jubileumconcert	vol	muziek,
samenzang	en	feestelijke	klanken.	Op	het	programma	staat

De	volgende	familiezondag	is	zondag	15	maart	in	Prinsenbeek.	Van	harte	welkom!



onder	andere	muziek	van	Bach,	Vivaldi,	Mozart,	Haagh,
Jenkins,	Fugain,	Oosterhuis	en	Jacott.

	

Op	zondag	17	mei	2026,	vanaf	14:30	uur	(aanvang	concert
15:00	uur)	in	de	Sint	Martinuskerk,	Haagsemarkt	2,	Breda.
De	toegang	gratis,	een	bijdrage	wordt	op	prijs	gesteld.
Iedereen	is	welkom!
Kom	luisteren,	meevieren	en	geniet	van	twee	koren	met	een
rijke	geschiedenis.
Meer	informatie	over	Concert	Sint	Martinuskoor	en
Jongerenkoor	JKP
	

Op	16	en	23	april,	7	en	21	mei	vinden	vier	bijeenkomsten
plaats	over	Het	Onze	Vader	in	de	kerk	van	OLV
Tenhemelopneming	in	Prinsenbeek	van	19.15-21.00	uur.
Aanmelden:	alphaphmm@parochiemariamagdalena.nl

Over	het	Onze	Vader
Wat	bid	ik	dan	eigenlijk?

Bidden	komt	voor	in	alle	culturen	en	op	allerlei	manieren.	Elke	mens	bidt,	zelfs	zonder	zich	er
van	bewust	te	zijn.	Christenen	bidden	dus	ook.	Jezus	reikt	het	Onze	Vader	aan	om	te	bidden.
Het	heeft	een	reden	waarom	Jezus	precies	die	woorden	kiest	waaruit	het	Onze	Vader	is
opgebouwd.	Wanneer	je	er	langer	bij	stilstaat	ontvouwt	zich	een	wereld	aan	betekenissen	die
schuil	gaan	achter	dit	gebed.	Bovendien	ligt	er	een	verband	tussen	het	bidden	van	het	Onze
Vader	en	de	dingen	die	je	doet	of	nalaat.

In	vier	bijeenkomsten	gaan	we	hier	op	in.
Naast	uitleg	is	er	–	in	afwisseling	–	volop	ruimte	voor	uitwisseling	en	verwerking	en	muziek.
Klik	hier	om	een	indruk	te	krijgen	van	de	bijeenkomsten:	(Dit	is	de	link	naar	Youtube)

Vele	parochianen	helpen	mee	en	zetten	zich	in	op	alle	terreinen	van	het	parochieleven.	Een
ieder	brengt	daarin	zijn	eigen	talenten	mee:	de	een	zingt	prachtig	en	de	ander	is	een	echte
klusser.
We	zijn	een	gemeenschap	van	mensen	die	samen	geloven,	vieren	en	verbonden	zijn.	Elke
viering	is	mogelijk	dankzij	mensen	die	hun	tijd	en	hart	geven	aan	de	geloofsgemeenschap.
Maar	op	dit	moment	komen	we	extra	helpende	handen	te	kort.	Velen	van	onze	trouwe
vrijwilligers	zijn	al	jarenlang	actief,	maar	de	lasten	worden	voor	een	aantal	steeds	zwaarder	en
de	groep	wordt	steeds	kleiner.	Daarom	deze	oproep	aan	u	allen!

Waarvoor	zoeken	we	mensen?
In	eerste	instantie	voor	kosters	voor	de	zondagviering	en	voor	uitvaarten	in	de	H.	Martinus	in
Princenhage.
Wilt	u	zich	inzetten	ook	op	een	ander	terrein	of	in	een	van	de	andere	parochiekernen,	ook	dat
kan.
Waarom	is	uw	hulp	belangrijk?
Heel	eenvoudig:	omdat	zonder	vrijwilligers	de	parochie	niet	kan	bestaan.
We	hebben	allemaal	zo	onze	eigen	gaven	en	talenten	gekregen	om	die	in	te	zetten.	Dus:	twijfel
niet	en	neem	contact	met	ons	op.	Dit	kan	via	de	mail,	maar	u	kunt	natuurlijk	ook	altijd	na	de
viering	een	van	de	pastores	of	vrijwilligers	aanspreken.

Centraal	secretariaat:	info@parochiemariamagdalena.nl
secretariaat	Martinus:	martinus@parochiemariamagdalena.nl
	

Catechese	over	het	Onze	Vader

https://www.jkpbreda.nl/
mailto:alphaphmm@parochiemariamagdalena.nl
https://youtu.be/-KMd2SRtoWY
mailto:info@parochiemariamagdalena.nl
mailto:martinus@parochiemariamagdalena.nl


Deze	catechese	is	een	herhaling	van	enkele	jaren	geleden.

	

Van	vrijdag	13	maart	op	zaterdag	14	maart	2026	vindt
wereldwijd	het	initiatief	‘24	Uur	voor	de	Heer’	plaats.	Dit
gebedsinitiatief	vindt	jaarlijks	plaats	voorafgaand	aan	de
vierde	zondag	in	de	Veertigdagentijd	en	is	bedoeld	om
gelovigen	aan	te	moedigen	om	het	sacrament	van	boete	en
verzoening	te	ontvangen	in	een	context	van	eucharistische
aanbidding.
Meer	informatie	is	te	vinden	op	de	website	van	het	bisdom.	

Dit	schooljaar	organiseert	het	Bisdom	Breda	samen	met	lokale
parochies	gezinsdagen.	Alle	gezinnen	zijn	van	harte	welkom.

Op	zondag	22	maart	2026	is	de	gezinsdag	in	de	Sint
Catharinaparochie	in	Oosterhout.	Het	thema	is:	‘Met	hart	&
ziel!’,	over	het	geloof	doorgeven	aan	onze	kinderen.
Foto:	website	bisdom	Breda

Kijk	op	de	themapagina	van	het	bisdom	voor	meer	informatie	en	aanmelding.	Van	harte
welkom!

Het	bisdom	Breda	gaat	op	21	maart	2026	op	bedevaart	naar	de	Stille	Omgang	in	Amsterdam.
Vanaf	Bergen	op	Zoom	en	Breda	kunnen	mensen	met	de	bus	meereizen.
Belangstellenden	kunnen	uiteraard	ook	op	eigen	initiatief	aan	de	Stille	Omgang	deelnemen.
Voor	informatie	en	aanmelding	kijk	hier.	

Lourdesreis	2026

In	2026	willen	we	weer	met	een	groep	pelgrims	vanuit	Breda	en	omgeving	op	bedevaart	naar
Lourdes.	We	hebben	hiervoor	25	plaatsen	gereserveerd	voor	de	bedevaart	per	vliegtuig	van	13
tot	en	met	18	september	2026	bij	Het	Huis	voor	de	Pelgrim.	De	reis	zal	pastoraal	begeleid
worden	door	pater	Richard	Lobo.
Op	zaterdag	25	april	2026	om	14:00	uur	houden	we	hiervoor	een	informatiemiddag	in	de
Michaelkerk	aan	het	Hooghout	67,	4817	EA	Breda.	U	bent	hier	van	harte	welkom.

https://bisdombreda.nl/agenda/24-uur-voor-de-heer-3/
https://bisdombreda.nl/agenda/gezin/
https://bisdombreda.nl/stilleomgang/


Bent	u	slecht	ter	been?	Wij	kunnen	voor	u	een	rolstoel	of	rollator	regelen	in	Lourdes,	maar	u
moet	dan	wel	zelf	voor	een	begeleider	zorgen	die	de	rolstoel	duwt.
Op	de	website	van	Het	Huis	voor	de	pelgrim,	www.huisvoordepelgrim.nl,	vindt	u	uitgebreide
informatie	over	de	inhoud	van	deze	bedevaart.
Heeft	u	nog	vragen,	stuur	dan	een	email	naar	de	reisleider,	Jan	Kapetijn,	jan.peter@casema.nl.
	

Tienerweekend	Oosterhout

http://www.huisvoordepelgrim.nl/
mailto:jan.peter@casema.nl


Noteer	alvast	in	de	agenda:

De	Chrismamis	zal	dit	jaar	op	woensdag	1	april	in	Halsteren
zijn.
Meer	informatie	zal	binnenkort	verschijnen	op	de	website	van
het	bisdom.

Wees	welkom	om	samen	mee	te	vieren!

Chrismamis	2026

Missionair	gebed	voor	Breda

Goede	en	liefdevolle	God,
Wij	danken	U	dat	Gij	ons	geroepen	hebt
om	samen	te	bouwen	aan	de	Kerk	in	Breda.
Schenk	ons	de	eenheid	van	Uw	Geest
en	vervul	ons	met	missionair	elan.
Geef	ons	moed	om	nieuwe	wegen	te	gaan,
wijsheid	in	onze	keuzes
en	vreugde	in	onze	samenwerking.

https://bisdombreda.nl/agenda/chrismamis-in-halsteren/
https://bisdombreda.nl/agenda/tienerweekend-highway-to-heaven/


Facebook Website Instagram

Moge	onze	parochies	plaatsen	zijn
waar	mensen	geloof,	hoop	en	liefde	vinden.
Zegen	onze	inzet
en	leid	ons	door	Uw	licht.
Dat	vragen	wij	door	Christus,	onze	Heer.
Amen.

	

Kijk	op	onze	website	voor	de
actuele	vieringen

U	kunt	ons	vinden

Parochie	H.	Maria	Magdalena
Markt	32

4841	AC	Prinsenbeek
Nederland
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