
Samen	zingen	en	vieren	op	tweede
kerstdag	met	oud	JKP	leden	in	de
Martinuskerk	om	11	uur.

Met	Kerstmis	is	het	inmiddels	een
aardige	traditie	om	met	een	grote
groep	oud-leden	van	het
Jongerenkoor	Princenhage	op
Tweede	Kerstdag	een	viering	op	te
luisteren	met	kerstliederen	in	de
Martinuskerk	om	11.00	uur.	Het	is	dit
jaar	de	20ste	(!)	keer	dat	we	dat	doen.
Uit	alle	windstreken	van	het	land
komen	oud-koorleden	naar

Princenhage	om	samen	te	zingen	en	Kerstmis	te	vieren.	

In	de	voorbije	twintig	jaar	is	er	veel	gebeurd.	Velen	van	ons	hebben	nu	kinderen	die	rond	de
twintig	of	zelfs	ouder	zijn	en	zelf	alweer	kinderen	hebben.	We	leven	in	een	tijd	waarbij	vrijheid
en	vrede	niet	meer	vanzelfsprekend	is.	Gelukkig	kunnen	we	in	de	Martinuskerk	samenkomen	en
al	zingend	en	vierend	steun	en	vertrouwen	vinden	in	bezinning	en	bij	elkaar.

Na	de	kerkdienst	worden	vaak	nieuwtjes	uitgewisseld	onder	het	genot	van	een	kopje	koffie	of
thee.	Blijde	berichten	maar	ook	verdrietige.	Kleine	zorgen	en	soms	ook	grote.	De	blijdschap	en
de	kracht	van	het	samen	delen,	mogen	we	na	deze	viering,	als	kerstboodschap	van	Jezus,	mee
naar	huis	nemen	en	laten	doorklinken.

Weet	dat	iedereen	van	harte	welkom	is	op	Tweede	Kerstdag	om	met	ons	mee	te	vieren.	Er	is
gelegenheid	om	mee	te	zingen	en	de	kinderen	kunnen	tijdens	een	deel	van	de	dienst	onder
begeleiding	met	elkaar	knutselen	in	de	sacristie.

Namens	de	voorbereidingsgroep

Paus	Paulus	VI	heeft	het	gebruik	ingesteld	dat	de	beeldjes	van
het	Jezus-Kind	voor	de	kerstkribben	worden	gezegend.	Dit
kan	gebeuren	op	de	derde	of	vierde	zondag	van	de	advent.	In
Rome	worden	voor	deze	zegening	kinderen	uit	alle	parochies
van	de	stad	uitgenodigd	bij	de	Sint	Pieter.

In	onze	parochie	gebeurt	dat	a.s	zondag	15	december	om
11.00	uur	op	het	eind	van	de	de	Familiezondagviering	in	de
Martinuskerk	Princenhage.

Tijdens	de	Familiezondag	van	15	december	zijn	alle	kinderen
welkom	om	hun	kerstkind	met	kribbe	en	kinderbijbel	mee	te
brengen	om	aan	het	eind	van	de	viering	gezegend	te	worden.
	

Ook	dit	jaar	zijn	onze	kerken	weer	open	1e	en	2e	Kerstdag
voor	het	bezichtigen	van	de	kerststal.

H.	Martinus,	Princenhage
De	kerststal	is	beide	kerstdagen,	25	en	26	december,	te
bezichtigen	van	12.00-16.00uur.	

OLV	ten	Hemelopneming,	Prinsenbeek
De	kerk	is	woensdag	25	december	open	(aansluitend	aan	de

viering)	van	10.30u	tot	16.00u.
Donderdag	26	december	is	de	kerk	open	(aansluitend	aan	de	viering)	van	11.00u	tot	16.00u.	
29	december	kunt	u	de	kerststal	bezichtigen	tussen	13.00	en	16.00u.	

Ook	voor	de	vieringen	op	beide	dagen	bent	u	natuurlijk	van	harte	uitgenodigd.	Voor	de	tijden
van	de	vieringen	zie	"vieringen	met	Kerst	en	Nieuwjaar".
Van	harte	welkom!
	

Zaterdag	14	december	zal	om	20.00	uur	de	Kerststal
geopend	worden	door	Marian	Verheij,	voorzitter	van
Dorpsraad	Princenhage.	
Pastor	Han	Geppaart	zal	de	Kerststal	zegenen	bij	de	opening.

Vooraf	is	er	in	de	Sint	Martinuskerk	een	Kerstconcert	door	de
Meertenzangertjes	en	het	Opstap-	en	Opleidingsorkest	van
Koninklijke	Harmonie	Cecilia	Princenhage.	

Na	het	concert	lopen	de	muzikanten	van	de	Sint	Martinuskerk	naar	de	Kerststal	op	de
Haagsemarkt.	

	Deelnemers	Kerstconcert:	
-	De	Meertenzangertjes	o.l.v.	Hélèn	Franke-Nusselein	
-	Het	Opstaporkest	van	Koninklijke	Harmonie	Cecilia	Princenhage	o.l.v.	Niels	van	Dorst
-	Het	Opleidingsorkest	van	Koninklijk	Harmonie	Cecilia	Princenhage	o.l.v.	Jurgen	Damen	

Datum:	zaterdag	14	december	2024	
Locatie:	Sint	Martinuskerk	in	Princenhage	
Aanvang:	18.30	uur	
Eindtijd	:	19.45	uur

(Tekst	en	foto	zijn	van	Stichting	Kerststal	Princenhage)

Gedoopt

24	november	Leon	Mosselman	(H.	Martinus,	Princenhage)
	

17	november	Doop,	Vormsel	en	E.H.	Communie	Owen	van	den	Hondel

17	november	E.H.	Communie	Damian	van	den	Broek

Overleden

8	november	mevrouw	A.A.	(Netje)	Goos-van	Rosmeulen,	(H.	Martinus,
Princenhage)

28	november	mevrouw	J.E.	(Ans)	Hage-Kokshoorn,	(OLV	ten	Hemelopneming,
Prinsenbeek)

6	december	mevrouw	M.J.E.	(Riet)	Klemans-Claasen	(H.	Martinus,	Princenhage)

	

Wanneer:	Zaterdag	25	januari	2025	van	10.00	tot	12.00	uur
(inloop	vanaf	9.45	uur)
Waar:	Ontmoetingsruimte	Antoniuskathedraal,	St.	Janstraat	8,
Breda
Wat	betekent	het	om	een	gastvrije	parochie	te	zijn?	Hoe	past
dit	bij	onze	opdracht	om	missionair	te	zijn?	Over	deze	vragen
willen	Mirjam	Spruit	en	Tim	Schilling	met	ons	nadenken.	Deze
bijeenkomst	is	voor	de	pastorale	zone	Breda	en	biedt

verdieping	voor	iedereen	die	zich	inzet	voor	een	welkome	kerk.	Mensen	van	het	welkomstteam,
koffieschenkers,	gastheren	en	-vrouwen,	openstellers,	enzovoort.	Maar	verder	zijn	alle
geïnteresseerden	van	harte	welkom!	Mirjam	Spruit	en	Tim	Schilling	geven	eerst	een	inleiding
waarin	ze	vanuit	bijbels	perspectief	het	begrip	gastvrijheid	verkennen.	Daarna	gaan	we	in
groepjes	met	elkaar	in	gesprek	over	de	practische	kant	van	een	kerk	die	voor	mensen	een
gastvrije	plek	wil	zijn.	Tot	slot	brengen	we	de	gesprekspunten	bij	elkaar	en	kijken	we	naar	wat
ons	te	doen	staat.	Aansluitend	is	er	gelegenheid	om	samen	te	lunchen.	Voor	de	bijeenkomst
kun	je	je	aanmelden	bij	steven.vanroode@parbc.nl.	Als	je	ook	aan	de	lunch	wil	deelnemen,	geef
dat	dan	bij	je	aanmelding	aan.	Facebook	Website	Instagram	Mij	geschiede	naar	Uw	Woord	Ook
dit	jaar	weer	een	Kerstmusical	Gastvrijheid	in	de	missionaire	parochie	

De	WJD@HOME	is	sinds	enkele	jaren	een	evenement	voor
Rooms-Katholieke	jongeren	om	elkaar	te	leren	kennen	en	om
het	geloof	samen	te	vieren	en	te	ontdekken.	Voorheen	werden
deze	Wereldjongerendagen	gehouden	op	Ameland	maar	voor
2025	is	gekozen	voor	een	nieuwe	locatie,	namelijk	het
bezinningscentrum	Emmaus	in	Helvoirt	(in	de	buurt	van	’s-
Hertogenbosch).
Kijk	hier	voor	meer	informatie	en	aanmelding.

Wij	wensen	iedereen	een	

Zalig	Kerstfeest	
en	een	
Gezegend	Nieuwjaar!

Bestuur	en	pastoraal	team

Facebook Website Instagram

Van	de	pastor......

Gelukkig	is	ieder	die
leeft	naar	het	licht.
Komende	zondag	15	december	is	het	de	3e
zondag	van	de	Advent:	Gaudete	–	verheug
je.
De	liturgische	kleur	is	eigenlijk	roze,	want
het	wit	van	kerstmis	maakt	het	paars	van	de
Advent	zachter.
Het	licht	van	kerstmis	schijnt	ons	tegemoet.
Gelukkig	de	mens	die	uitziet	naar	het	licht	–
Licht.
Gelukkig	is	ieder	die	knielt	voor	het	Kind.
Christus	is	het	Licht	in	het	leven	van
mensen.
Hij	is	de	hoop	waarnaar	wij	hunkeren.
Te	midden	van	een	wereld	die	op	drift	is
geraakt	
en	ons	overspoelt	met	stress,	angst,
eenzaamheid	en	verdriet.
Hij	is	de	Herder	die	zoekt.
Laat	je	vinden	door	Hem.
Hij	is	jouw	hoop!
En	die	hoop	wordt	niet	teleurgesteld!
Dus…leef	toe	naar	het	Licht.

Een	gezegende	voortzetting	van	deze
Adventtijd	
uitmondend	in	een	Zalig	Kerstmis.

Namens	het	Pastoraal	team,	Han
Geppaart,pw.

	

Gelukkig	is	ieder	die	leeft	naar	het	licht,
het	hoofd,	soms	zo	moe,	op	de	hemel
gericht:
de	stad	waar	de	nacht	nog	geen	dag
binnenkwam,
haar	zon	is	de	liefde,	het	licht	is	het	lam.

Gelukkig	is	ieder	die	knielt	voor	het	kind,
de	herder	die	zoekt	en	verlorenen	vindt	-
zijn	schapen,	hoe	ver	ook	van	huis
weggedwaald,
het	lam	heeft	met	liefde	ons	huiswaarts
gehaald.

Gelukkig	is	ieder	die	reist	naar	die	stad,
jij	pelgrim,	hoe	arm	ook,	je	reist	naar	een
schat;
de	poorten	zijn	parels,	de	straten	van	goud,
voor	ieder	is	toekomst,	voor	jong	en	voor
oud.

Gelukkig	is	ieder	die	komen	wil	-	kom!
Hoe	smal	ook	de	wegen,	hoe	lang	ook,	hoe
krom,
de	poorten	staan	open	-	geen	nacht	doet	ze
dicht.
Gezegend	wie	nu	al	verlangt	naar	dit	licht.

(gedicht	van	André	Troost)

Vieringen	met	Kerst	en	Nieuwjaar

	
Dinsdag	24	december	-	Kerstavond 	
15:00 OLV	ten

Hemelopneming
Kerstmusical 	

19:00 OLV	ten
Hemelopneming

Eucharistieviering Norbert	Schnell

21:00 OLV	ten
Hemelopneming

Eucharistieviering Norbert	Schnell

18:00 H.	Martinus Kerstmusical 	
21:00 H.	Martinus Eucharistieviering Gilbert	Razon
	
Woensdag	25	December	–	1e	Kerstdag 	

06:00 H.	Martinus
	

Eucharistieviering
dageraadsmis

Vervalt!

09:30 OlV	ten
Hemelopneming

Eucharistieviering Norbert	Schnell

09:30 H.	Moeder	Gods Eucharistieviering Gilbert	Razon
11:00 H.	Martinus Eucharistieviering Norbert	Schnell

Donderdag	26	december	–	2e	Kerstdag 	

10:00 OLV	ten
Hemelopneming

Gebedsviering Parochianen

11:00 H.	Martinus Communieviering
–	(Oud)	JKP	leden

Ineke	Leemput

Zondag	29	december 	

10:30
Geen	viering	in	onze	parochie!	
Eucharistieviering	in	de	kathedraal
(Opening	om	10:00	bij	het	Begijnhof)

	

Dinsdag	31	december		-	Oudjaar 	
	 Er	is	geen	viering	in

onze	parochie
	 	

Woensdag	1	januari	–	Maria	Moeder	van	God	-
Nieuwjaarsdag

	

10:00 OLV	ten
Hemelopneming

Eucharistieviering.
Parochiële	viering

team

Kom	jij	ook	naar	de	Kerstmusical?

Samen	zingen	op	Tweede	Kerstdag	in
de	Martinuskerk

Zegening	van	kerstkind	en	kerstkribbe

Adventskransen	knutselen:	Wij
wachten	op	de	Koning!
Woensdag	27	november	zijn	we	met	een
gezellige	groep	kinderen	en	ouders	bij
elkaar	gekomen	om	ons	voor	te	bereiden	op
de	advent,	die	nu	inmiddels	van	start	is
gegaan.	We	begonnen	de	middag	met	het
knutselen	van	adventskransen.	Een
basiskrans	van	stro	werd	door	de	kinderen
bekleed	met	vers	groen	uit	de	tuin.
Daaromheen	werd	een	paars	lint	gewikkeld.

De	kleur	paars	(ook	wel	violet	of	purper)
wordt	gebruikt	voor	de	dagen	van	de
Adventstijd,	de	Kerstnoveen	en	de
Veertigdagentijd,	op	andere	boete-	en
voorbereidingsdagen,	alsmede	bij
begrafenissen,	waarbij	paars	in	de	plaats
van	het	vroegere	zwart	is	gekomen.	Paars
geldt	als	de	kleur	van	boete	en	bezinning,
van	inkeer	en	daarmee	ook	van
voorbereiding.	Paars	kan	gezien	worden	als
zwart	waardoorheen	het	licht	gloort.

Maar	wat	is	een	adventskrans	zonder	de
kaarsen?	Dus	ook	vier	rode	waxinelichtjes
werden	zorgvuldig	op	de	krans	gelijmd,
waarna	de	krans	nog	kon	worden	afgewerkt
met	dennenappels	en	zelf	meegenomen
kerstballen	en	andere	kerstaccessoires.
	

Vervolgens	leerden	we	nog	een	advent-lied:
‘Wij	wachten	op	de	koning’	van	Sytze	de
Vries.	Dit	lied	bestaat	uit	vier	prachtige
coupletten,	voor	elke	advent-zondag	eentje.
Han	Geppaart	had	een	mooie
adventsvertelling,	waarbij	we	het	verhaal
van	advent	konden	beleven	en	de	kinderen
nu	dus	weten	dat	wij	op	de	komst	van	Jezus
wachten;	dat	Kerstmis	zoveel	meer	is	dan
alleen	maar	een	kerstboom	met	cadeaus.
Om	dit	te	vieren	werden	de	kransen
natuurlijk	ook	nog	gezegend.
Zo	werd	het	een	hele	geslaagde	en
gezellige	middag,	zeker	voor	herhaling
vatbaar.	Want	door	te	beleven	en	ervaren
onthouden	kinderen	veel	beter	wat	de
boodschap	van	het	verhaal	en	het	geloof	is!
Tijdens	de	Familiezondagen	staat	dit
beleven	en	ervaren	ook	altijd	centraal.	Sluit
gerust	eens	aan	op	de	3e	zondag	van	de
maand.	Maar	voor	nu	gaan	we	in	ieder	geval
elke	zondag	een	lichtje	op	onze	mooie	krans
ontsteken	en	wachten	we	op	de	koning…
Wij	wachten	op	de	koning	die	ons	de	vrede
brengt,	ontsteken	onze	lampen	totdat	Hij
komt!	Vier	kaarsen	zullen	branden.	Het	licht
groeit	vlam	voor	vlam.	Het	houdt	de	nacht
gevangen	totdat	Hij	komt!
	

Familiezondagen

De	eerstvolgende	familiezondag	is	op:
Zondag	15	december	a.s.	om	11.00u	in	de	kerk	H.	Martinus	in	Princenhage.

Tijdens	de	Familiezondag	van	15	december	zijn	alle	kinderen	welkom	om	hun	kerstkind	met
kribbe	en	kinderbijbel	mee	te	brengen	om	aan	het	eind	van	de	viering	gezegend	te	worden.

Van	harte	welkom!

Bezichtigen	van	de	kerststal

Openingstijden	secretariaten	Kerst	-
Oud	&	Nieuw

Effen:	Het	secretariaat	is	vrijdag	27	december	normaal	geopend	van	9.00-11.00uur.

Martinus:	Het	secretariaat	is	gesloten	van	24	december	tot	2	januari.
Let	op:	vanaf	1	januari	zal	het	secretariaat	van	maandag	t/m	donderdag	geopend	zijn	van
9.00-11.30	uur.

Prinsenbeek:	Tussen	24	december	en	2	januari		is	het	secretariaat	normaal	geopend;	alleen
Eerste	en	Tweede	Kerstdag	en	Nieuwjaarsdag	is	het	secretariaat	gesloten.		

Zegenen	van	de	kerststal	en
Kerstconcert

Kijk	op	onze	website	voor	de
actuele	vieringen

U	kunt	ons	vinden

Parochie	H.	Maria	Magdalena
Markt	32

4841	AC	Prinsenbeek
Nederland

KvK	74900897

	

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	e-mails	meer	wilt	ontvangen,	kunt	u
zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede
ontvangst	voegt	u	nieuwsbrief@parochiemariamagdalena.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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