Parochiebijdrage door middel van een periodieke gift

De mogelijkheid bestaat om uw parochiebijdrage voor het volledige bedrag in mindering te brengen bij de
berekening van uw inkomstenbelasting. Normaal geldt bij giften een drempel van 1% van uw inkomen. Het
gedeelte dat boven de 1% van het inkomen uitkomt is aftrekbaar van uw belasting.

Om voor de volledige aftrek, zonder drempel en geen maximum, in aanmerking te komen dient u aan de
onderstaande voorwaarden te voldoen:

- de gift dient in de vorm van een vaste en gelijkmatige uitkering, minimaal 5 jaar
aaneensluitend, die uiterlijk eindigt bij uw overlijden en dient te worden vastgelegd in een
eenvoudige overeenkomst.

Indien U van deze mogelijkheid gebruik wilt maken vermeld dit dan op het bijgevoegde
formulier automatische incasso. Het secretariaat zal dan zorg dragen voor
verzending van de benodigde overeenkomst voor de belasting.

Parochie H. Maria Magdalena
Markt 34

4841 AC Prinsenbeek

Tel: 076 5412231
www.parochiemariamagdalena.nl
info@parochiemariamagdalena.nl

— voor Princenhage (H. Martinus):
Rabobank NL62 RABO 0142 4570 19
ING NL10 INGB 0002 3157 15

— voor Effen (H. Moeder Gods):
Rabobank NL44 RABO 0142 4041 87

— voor Wijk Heuvel:
Rabobank NL66 RABO 0142 4041 79
ING NL35 INGB 0001 1296 34

— voor Wijk Tuinzigt:
Rabobank NL36 RABO 0142 4092 78
ING NL32 INGB 0001 1285 24

— voor Wijk Liesbos:
Rabobank NL47 RABO 0142 4105 35
ING NLO3 INGB 0002 1080 67

— voor Prinsenbeek:
Rabobank NL69 RABO 0142 5050 05



Onze kerk, het huis van God en de mensen, staat altijd midden in onze
woonplaats, midden in ons dorp. Altijd in het centrum van het leven. En toch
lopen veel mensen er aan voorbij. Het blijkt dat de kerk kwetsbaar is. Eigenlijk
is dat goed. Geloof, hoop en liefde zijn niet hard en onverzettelijk, maar zacht
en kwetsbaar. Dat is altijd geweest en moet ook zo blijven. Tegelijk is het ook
niet goed. Onze boodschap van geloof, hoop en liefde is bestemd voor
iedereen, voor ons allemaal.

Dankzij uw bijdrage kan
onze kerk voortbestaan

Er is veel onrust in onze samenleving. Protesten en spanningen aan alle

kanten. Veraf, maar vaak ook dichtbij in onze eigen omgeving of gezin.

Onze kerk is een plek waar we tot rust en bezinning komen, waar we God

kunnen ontmoeten. Onze parochie is een warme gemeenschap waar mensen

zich met hart en ziel inzetten en oog hebben voor de ander. Maar onze
prachtige kerken raken uit beeld en mensen zijn steeds meer met zichzelf

bezig. Het is tijd voor vernieuwing, om geloof te laten groeien en uit

- te dragen. Tijd om mensen weer te laten kennismaken met

S kerk en geloof. Gastvrij, uitnodigend en met

meer enthousiasme.

n
Q - We schenken vele kopjes koffie.

I@ - Onze pastores vieren mooie momenten met mensen en
ondersteunen ze in moeilijke tijden.

== - We betalen het onderhoud en de energiekosten om het warm te
@ houden in onze kerk.

De kerk wordt vaak gezien als een instituut, groot en log. Maar daar gaat het
niet om. We willen terug gaan naar de kern. Als we ons laten raken door God,
verandert dat ons leven. Het geeft ons kracht en vertrouwen. Het geeft nieuwe
impulsen aan de zorg voor elkaar en de schepping. We hebben het geloof
gekregen, we hebben het niet gemaakt. Het is niet de bedoeling om het op te
leggen, maar om het aan te bieden. Ook aan u.

Onze kerk blijft het huis van God en de mensen. We willen nieuwe wegen
inslaan om een gastvrije en uitnodigende parochie te zijn. Daarbij hebben we
uw hulp nodig. Om de gebouwen te kunnen onderhouden en om te helpen,
vieren, bidden, meedenken en rouwen, om het werk in onze parochie te kunnen
doen is geld nodig. Daarom vragen we u mee te doen aan de Actie Kerkbalans.
Steun de kerk met uw bijdrage, voor een open en uitnodigende kerk, voor een
kerk in balans. U kunt uw bijdrage overmaken aan de bankrekeningnummers
die aan de achterzijde zijn vermeld.

Hartelijk dank.




