
Vele	gezinnen	in	Breda	zijn	afhankelijk
van	de	Voedselbank	voor	de
basisproducten	om	dagelijks	gezond
te	kunnen	eten.	De	afgelopen
maanden	zijn	er	veel	nieuwe
aanvragen	om	ondersteuning
binnengekomen	en	de	verwachting	is
dat	het	aantal	aanvragen	de	komende
tijd	nog	verder	zal	toenemen.	

Wat	doet	onze	parochie	hieraan?	=>
Herfstactie	Voedselbank	
In	oktober	organiseert	de	werkgroep
Diaconie	van	onze	parochie	weer	een
inzamelingsactie	voor	de
Voedselbank.	Deze	inzameling	vindt
plaats	in	de	parochiekern
Prinsenbeek.	De	Herfstactie	start	op	1
oktober	en	zal	de	hele	maand	mei
duren.	

Aan	welke	producten	is	er
momenteel	het	meeste	behoefte?
Nodig	zijn	o.a.	koffiepads/thee,
pastaproducten,	conserven,	houdbare
melk,	soep	in	zak	of	blik.

U	kunt	deze	producten	gedurende	de
maand	oktober	afgeven	bij	het
parochiesecretariaat	van	Prinsenbeek	(iedere	werkdag	van	9.00	tot	11.30	uur)	of	inleveren
voorafgaand	aan	en	na	afloop	van	de	zondagsvieringen.

Vindt	u	het	prettiger	om	rechtstreeks	geld	te	doneren	aan	de	Voedselbank	Breda,	dan	kan	dit
door	een	geldelijke	bijdrage	over	te	maken	op	
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Helpt	u	mee?
Wij	vragen	u	om	deze	nood	te	helpen	verkleinen	door	producten	bij	de	kerk	af	te	geven	of	een
geldelijke	bijdrage	over	te	maken.	
Als	parochie	kunnen	we	dit	alleen	realiseren	SAMEN	MET	U	ALLEN!

	

Behalve	de	maand	mei	staat	ook	de
maand	oktober	in	het	teken	van	de
Mariaverering.	Het	is	de
rozenkransmaand	bij	uitstek:	7
oktober	is	het	feest	van	Onze-Lieve-
Vrouw	van	de	Rozenkrans.	Dit	feest
wordt	in	de	Kerk	gevierd	sinds	de
16de	eeuw	en	werd	door	Paus	Pius	V
ingesteld	op	de	verjaardag	van	de
zeeslag	bij	Lepanto	op	7	oktober
1571.	Deze	overwinning	werd
toegeschreven	aan	de	hulp	van	Maria,
omdat	op	diezelfde	dag	een
rozenkransprocessie	gehouden	werd
op	het	Sint-Pietersplein	in	Rome.	

De	Mariaverering	neemt	in	de	volksdevotie	een	zeer	belangrijke	plaats	in.	Bekende
bedevaartplaatsen	zijn	:	Lourdes,	Fatima,	Banneux,	maar	ook	Heiloo.	
Wellicht	is	er	ook	geen	enkele	devotie	zo	diep	met	mensen	verbonden	geweest	als	die	van	het
rozenkransgebed.	

De	rozenkrans:	de	'samenvatting	van	het	Evangelie'.	De	vijf	blijde,	de	vijf	droevige,	de	vijf
glorierijke	mysteries	en	sinds	2002,	ingesteld	door	Paus	Johannes	Paulus	II,		de	vijf	mysteries
van	het	licht	zijn	in	grote	mate	ontleend	aan	het	evangelie.	Ze	zijn	alleemaal	genomen	uit	het
leven	van	Jezus.	

De	rozenkrans:	het	gebed	van	armen	en	eenvoudigen.	Eenvoudig	en	toegankelijk	voor
iedereen.	Er	is	geen	speciale	gebedsmethode	of	cursus	nodig.	Onze	Vader,	Wees	gegroet
'Als	gij	bidt,	gebruik	dan	geen	omhaal	van	woorden,'	zegt	Jezus.	Denk	maar	aan	Bernadette
Soubirous	en	Moeder	Teresa	van	Calcutta	en	haar	zusters.	

Tevens	is	het	ook	heel	zinvol	om	in	de	nabijheid	van	Maria	aan	onze	geliefden	van	dichtbij	en
veraf	te	denken	en	te	bidden	voor	die	zieke	buurvrouw,	werkloze	schoonzoon,	een	kleinkind	dat
dreigt	op	het	verkeerde	pad	te	komen	en	heel	actueel	voor	mensen	die	lijden	en	sterven	in	de
oorlog.

Elke	woensdag	in	oktober	bidden	we	om	14.30	uur	de	rozenkrans	in	de	kapel	van	de	kerk
OLV	ten	Hemelopneming	in	Prinsenbeek.
Wie	niet	aanwezig	kan	zijn,	wordt	uitgenodigd	om	thuis	aan	te	sluiten	en	de	rozenkrans	te
bidden.	Er	zijn	zovele	mensen	die	ons	gebed	nodig	hebben!
Bid	u	mee?

Gedoopt

29	september:	Elina	Smit	(H.	Martinus,	Princenhage)
	

Overleden

3	september	mevrouw	J.C.M.	(Jo)	Boeren	-	Biemans.	(OLV	ten	Hemelopneming,
Prinsenbeek)

14	september	mevrouw	A.C.C.	(Anny)	Verwijmeren	-	Kleemans	(OLV	ten
Hemelopneming,	Prinsenbeek)

Op	maandag	7	oktober	herdenkt	de	kerk	–	sedert	1571	–	de
Heilige	Maagd	Maria	van	de	Rozenkrans.
De	rozenkrans	is	een	van	de	vele	hulpmiddelen	en	gebeden
die	de	devotie	tot	Maria	ondersteunen.		Zoals	daar	ook	zijn	de
bedevaarten	naar	de	Mariaheiligdommen;	litanieën	en
lofzangen	van	Maria;	speciale	verering	van	Maria	in	relatie
met	de	plaats	waar	zij	is	verschenen;	bijzondere	feesten	en
gedachtenissen	doorheen	het	kerkelijk	jaar.	Ieder	heeft	zo	zijn
of	haar	eigen	devotie.	

In	de	bijeenkomst	op	woensdag,	9	oktober,	gaan	we	hierop
in.	Deze	bijeenkomst	is	de	vierde	in	de	reeks	‘Mij	geschiede
naar	uw	woord’.	Voorafgaan	aan	deze	samenkomst	bidden	we
het	rozenhoedje.
Wees	van	harte	welkom!

Kerk	van	OLV	ten	Hemelopneming,	Markt	32,	Prinsenbeek
Woensdag	9	oktober	–	14.30-15.00	uur,	Rozenhoedje	in	kapel
Aansluitend:	15.00-16.30	uur	film+geloofsgesprek
Aanmelden	alleen	voor	film+geloofsgesprek:	info@parochiemariamagdalena.nl	of	via	076-
5412231

Dinsdag	24	september	vertrok	een	groep	van	24	pelgrims
vanuit	Breda	via	Valkenburg	naar	Lourdes.	Ook	een	aantal
van	onze	parochianen	hadden	zich	hier	bij	aangesloten.	
Op	de	heenweg	werd	Lisieux,	bekend	van	de	Heilige
Theresia,	aangedaan.	Op	de	terugweg	werd	halt	gehouden	in
Nevers.	Dit	is	de	plaats	waar	de	H.	Bernadette	heeft	gewoond
en	waar	ze	opgebaard	ligt.
Een	reisverslag	kunt	u	lezen	op	de	website	van	de
Augustinusparochie.	Ook	zijn	er	vele	foto's	gemaakt	waarvan
ook	een	deel	op	de	website	staan.	

Tweemaal	per	jaar	komen	wij	als	bisdom	Breda	samen	om
gezamenlijk	te	bidden	voor	roepingen.
Op	zondag	3	november	is	er	weer	een	roepingenbijeenkomst
in	de	H.	Antoniuskathedraal,	St.	Janstraat	8,	Breda	waarvoor	u
allen	van	harte	wordt	uitgenodigd.
Kijk	op	de	website	van	het	bisdom	voor	het	volledige
programma.	
(foto:	Ramon	Mangold)
																																																																									

Ze	zijn	nog	steeds	verkrijgbaar	bij	het	secretariaat	in
Prinsenbeek:	de	Gerarduskalender	2025!!
(op	=	op)
Prijs:	€	10,50	

Op	zaterdag	2	november	2024	houdt	Jong	Katholiek,	de
jongerenorganisatie	van	de	Rooms-Katholieke	Kerk	in
Nederland,	een	Katholieke	Jongerendag	(KJD).	Vanuit	heel
het	land	zijn	jongeren	tussen	16	en	30	jaar	welkom	in	De
Schuilplaats	in	Ede	om	hun	geloof	te	beleven	en	andere
jongeren	te	ontmoeten.	Het	thema	is	‘Connect’	en	sluit	aan	bij
het	Jaar	van	gebed	in	de	Rooms-Katholieke	Kerk.
Ook	dit	jaar	zal	een	bus	de	jongeren	komen	ophalen	in
Middelburg,	Bergen	op	Zoom,	Roosendaal,	Breda	en
Oosterhout.

Facebook Website Instagram

HELP:	De	nood	van	de	voedselbanken	is	groot

Oktober	maand	-	Maria	maand	-
rozenkransmaand

Familiezondagen

De	eerstvolgende	familiezondag	is	op:

Zondag	20	oktober	a.s.	om	9.30u	in	de	kerk	H.	Martinus	in	Princenhage.	

Van	harte	welkom!

4e	bijeenkomst	rondom	Maria:	Hulp	van	de	christenen

Kijk	op	onze	website	voor	de
actuele	vieringen

U	kunt	ons	vinden

Parochie	H.	Maria	Magdalena
Markt	32

4841	AC	Prinsenbeek
Nederland

KvK	74900897

	

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	e-mails	meer	wilt	ontvangen,	kunt	u
zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede
ontvangst	voegt	u	nieuwsbrief@parochiemariamagdalena.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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